VROOM AANDENKEN AAN

MEJUFFROUW
Agnes VANDER MAELEN

dochter van wijlen Emiel en Georgine
VANDER MAELEN - MARROYEN

geboren te Opbrakel op 9 februari 1941 en
godvruchtig overleden in het U.Z. te Gent
op 30 maart 1996, gesterkt door het
sakrament van de ziekenzalving.

Bestuurslid van de K.V.L.V.

De families
VANDER MAELEN - MARROYEN
danken U voor de blijken van deelne-
ming en gebed.

Namis op zondag 28 april 1996 om 9.30 uur.

"Haar meester zegde haar : zeer wel, goede
en getrouwe dienares, omdat ge over wei-
nig trouw geweest zijt, zal ik u over veel aan-
stellen; treed binnen in de vreugde van uw
heer." (Matt. 25,23)

Uw oneindig plan is voor ons onbegrijpelijk,
o Heer, maar help ons geloven in uw liefde-
volle Voorzienigheid.

Uw kruisweg heeft ons pad ontmoet. Diep
schreit ons hart om het verdriet, maar dank-
baar zijn we U voor de genade van deze
vriendelijke vrouw.

Zij was eenvoudig, ijverig en gedienstig.
Nooit werd vergeefs beroep gedaan op haar
goed hart, en blijmoedig was haar omgang.
Geen inspanning was haar te veel, als zij
anderen uit de nood kon helpen. Liefdevol
dienstbetoon was haar vreugde.

De liefde is geduldig,

de liefde is goedertieren,

de liefde is niet afgunstig,

niet pronkzuchtig, niet verwaand,

ze handelt niet onedel,

en zoekt zichzelve niet,

ze laat zich niet verbitteren

en rekent het kwade niet aan. (Kor. 13,4-5)

Goede familieleden en vrienden, ik dank u
voor het schone dat we samen beleefden.
Blijven we verenigd in gebed en verlangen.
Moge uw hartelijkheid en geloof een steun
zijn. Mijn Jezus, barmhartigheid.
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