Verheug u, goede en trouwe dienaar...
ga binnen in de vreugde van uw Heer. (Matth.)
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In gebed verenigd voor

Laurent VAN DER MASSEN
echtgenoot van Mevrouw Maria Bogaert

geboren te Sint-Maria-Oudenhove, de 27 december
1911 en godvruchtig overleden te Erwetegem, de 26
september 1974, gesterkt door het H. Sakrament
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder van de oorlog 1940-45
Bestuurslid van de Boerengilde

De dood kan ons treffen op de meest onverwachte
ogenblikken. Deze overledene wist dat de dood plots
zijn leven kon afbreken, doch hij wist ook dat de
beste voorbereiding op de dood was : zich dienst-
baar maken voor de anderen, «opdat de Heer hem
steeds zou wakend vinden ».

Gelijk Sint-Martinus stond Laurent altijd gereed
om een stuk van zijn mantel te geven, zowel in
oorlogstijd als in onze moderne tijd. De mantel van
blijheid, van werkkracht en energie, van dienst-
baarheid, die hem steeds omhulde wist hij te delen
met de anderen, die «in de koude stonden» van
eenzaamheid, armoede en vreugdeloosheid.

Op de leeftijd dat een mens aan rust en pensioen
denkt, zou ook hij de H. Martinus hebben kunnen

nazeggen : « Heer, als ik nog noodzakelijk ben, dan
weiger ik niet nog verder te arbeiden; Uw wil ge-
schiede ».

Liefste vrouw, ik dank u voor uw liefdevolle zorg.

Beste kinderen, geachte familie, mensen kunnen
elkaar in het leven veel pijn doen : « goede » mensen
— vooral zij die ons lief zijn — doen ons alleen
pijn wanneer zij ons voorgoed verlaten. Mijn heen-
gaan is voor u zeker een oorzaak van grote droef-
heid. Moge dit nu voor u een troost zijn in uw
smart als gelovige mensen: het «weten» dat ons
aardse leven nu voltooid is bij God in het eeuwige
gelukkige leven.

Verenigd in dit geloof en in dit vertrouwen dank-
baar om wat schoon en goed was, vier samen de
H. Mis. Moge de Heer in uw midden zijn met zijn
troost en vergeving doch ook met zijn bezieling,
waardoor ook u zult trachten anderen wat gelukkiger
te maken.

Onze-Lieve-Vrouw, dank U,

Gij hebt mij geholpen
om een goed mens te zijn.

De families
VAN DER MASSEN en BOGAERT
danken U voor uw blijken van

kristelijke deelneming in hun
rouw.

Drukkerij W. Leenaert - Erwetegem.
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