Tot weerzien, tot weerzien
al waar het moge wezen
na lange of korte tijd misschien
in 't ongekend nadezen. (G. Gezelle)

Tot vroom aandenken aan
de heer

Albert VAN DER MEIREN

echtgenoot van Mevrouw

Anna BALCAEN

Geboren te Velzeke-Ruddershove
op 24 maart 1933 en er in familiekring
overleden op 10 april 1996, na het

Sakrament der zieken te hebben ontvangen.

De namis zal opgedragen worden

op zaterdag 4 mei 1996 om 19.00 u.

De families Van Der Meiren, Balcaen,
Spranghers en Baele danken U voor Uw

blijken van deelneming in hun rouw

Drukk. Morre, Zwalm

BEMINDE ECHTGENOOT,

Je heengaan valt zwaar. Dank voor ons jaren
samenzijn en onze liefde. Met onze kinderen
hebben wij elkander gelukkig gemaakt. Met
fierheid blik ik terug op de inzet die je voor de
zaak hebt opgebracht. De zaak die je leven was
en zelfs je hobby. Je was een hard werkend
mens. De laatste dagen leerde je mij hoe sterk
wij verbonden waren, maar ook verbonden zul-
len blijven over alle grenzen heen, tot wanneer
we samen zullen delen in het licht.
ALLERLIEFSTE PAPA,

Methet ongelooflijk mooie dat we vanjou hebben
meegekregen, proberen we nu, in grote ver-
bondenheid met elkaar, onze weg te gaan.Dank
voor een zo eenvoudig maar diep doorleefd
geloof dat je ons hebt meegegeven.

LIEFSTE PEPE, PEPE VELZEKE

Hoe we je ook noemden.

Je hart, je grote hart vol liefde had een plaatsje
voor elk van ons, je toonde het in kleine dingen
die wij nooit zullen vergeten. Dank U pépé.
ALBERT,

We misten je reeds een tijdje in de winkel, hetis
voorgoed. Het ga je goed, rustin vrede en blijfin
gelovig gebed met elk van ons verbonden tot wij
elkaar terugzien.

We geven je noodgedwongen uit handen. We
leggen uwzielenlichaamin deliefdevolle handen
van de Heer. Een goede, lieve man als U sterft
niet. Je blijftbinnenin ons enin hendie U oprecht
liefhadden.

Je verdient Gods eeuwige Liefde.







