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Gedenk in uw gebeden
DE HEER

Julien VAN DER MEIREN
echtgenoot van
Mevrouw Paula BAEYENS
Oudstrijder 1940-1945

geboren te Edelare de 3 maart 1910
en overleden te Oudenaarde op 4 februari
1973, gesterkt door het H. Sacrament der

zieken,

Heer, we danken u omdat onder ons een
echtgenoot en vader mocht leven die in u
eenvoudig geloofde, die van uw schepping
hield, die trouw was.

Zijn ziekte blijft de pijnlijke herinne-
ring, omdat ze hem aftakelde tot op het
been... Maar zijn dood was overgave en
zijn sterven een gebed.

Heer God, in het gebroken lichaam van
Jezus heeft uw liefde zich waar gemaakt
voor deze wereld, in het gebroken brood
ontvangen we het geloof dat ons doet zeg-
gen : onze vader die in de hemel zijt...

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkin-
deren en familie : dank voor de uitputten-
de zorgen gedurende mijn ziekte. Rust nu
een beetje en geloof dan weer in het
Leven. Houd van elkaar, zoals we ’t altijd
hebben gedaan. En tot weerziens.

De families VAN DER MEIREN, BAEYENS
BEERNAERT, VAN KEYMEULEN,

danken voor uw deelneming.

vandevelde




