Laat- nu je lieve handen rusten,

ze hebben al genoeg gedaan.

Ze droegen ’s levens lasten en lusten
en brachten altijd vreugde aan.
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Clarisse
VAN DER MEULEN

weduwe van de Heer
Oscar LAPAGE

geboren te Sint-Maria-Lierde
op 24 november 1908 en er godvruchtig over-
leden op 5 mei 1989.

Gezalfd met de H. Olie «in extremis ».

De families VAN DER MEULEN, LAPAGE,
DE POOTER en DE METS,
zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken van

medevoelen in hun rouw en danken U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Begr. Haustraete - Ritserveldt - (054) 50 10 59

Mama,

je aanwezigheid thuis

je bezorgdheid om je ganse familie

je lieve lach op het moment dat je eigenlijk
kwaad had moeten zijn...

het maakte ons sterk

en dreef ons steeds weer naar je toe

om ook bezorgd te zijn om jou.

We wiiden je steeds met ons mee

ook al kon je het niet meer

toch weten we goed dat je het anders wou...
erbij zijn...

lachen met de fratsen van je zoons

en de lach om de lach van je dochter.

Make,

je wist graag wat er rondom jou gebeurde
je wist graag hoe het met ons verging

je wist graag wat we zouden doen en laten
en je gaf ons graag je mening.

Memé,

je attentvolle bezorgdheid

om je klein- en achterkleinkinderen

het steeds weer vragen naar Valéry en Vanessa,
die zich zo op jou hadden afgestemd,

het laat een grote leegte.

Zeg ons nog eens hoe we ze moeten opvullen.

Wetende dat je niet echt van ons heengaat,
wetende dat ge u op het einde toch =zo
gelukkig voelde, dat beeld geeft ons naast
veel verdriet ook de nodige kracht.




