Geloofd zij Jezus Christus, Amen.
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BIDT VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

Kamiel Van Der Meulen

weduwnaar van Mevrouw
Emma Van Der Meulen
geboren te St Martens-Lierde de 16 november 1881,
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Opbrakel de
29 juni1956
Gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de confrerie van de H. Barbara.

Toen God hem riep, ging hij heen zonder klagen,
kalm en gelaten, want reeds lang was zijn hart be-
reid.

De Hecr maakte hem deelachtig aan zijn kostbaar
Kruis. Eenieder die Hem dient weet echter dat zijn
leven, zo het beproefd wordt ook gekroond zal
worden en dat hij die gekastijd wordt, zijn toevlucht
nemen mag tot zijn barmhartigheid, want na het
onweder geeft Hij stilte en na het geween stort Hij
blijdschap . Uw naam, o God van Heil, zij geloofd
in eeuwigheid. Tob. III

‘Weent niet duurbare familieleden en vrienden,
ik verlaat een dal van tranen, voor het rijk van
eeuwige vreugde, vaartwel en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn betrouwen.
(300 d. afl.)
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De familién

VAN DER MEULEN,
VAN DER MEULEN,
DE SMET,

en TUYPENS,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. De Vos, St.-Martens-Lierde.
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