Gelukkig die, van kindsbeen af,

Maria heel haar harte gaf,

en, tot de laatste stonden,

bij Haar en haren Zoon alleen

de troost in 's werelds droef geween
gezocht heeft en gevonden. (G.G)
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TOT VROME EN LIEFDEVOLLE GEDACHTENIS
van Mevrouw

MARIA VAN DER MEULEN

weduwe van de Heer
RAYMOND DEPESSEMIER,

geboren te Sint-Martens-Lierde op
27 augustus 1880 en godvruchtig overleden
te Zarlardinge op 2 februari 1973,
voorzien van het H. Oliesel «in extremis».

Een moeder vol bezorgdheid, toewijding en
offerzin,

aan wier liefdevolle aandacht niets ontging,
wier leven voor haar man en kinderen was,
wier ziel voor God was ;

stichtend door vroomheid en vreze Gods,
eenvoudig in het geloof

volhardend in het gebed,

vast van wil en betrouwbaar van woord,
wars van alle veinzerij

zacht en innemend in de omgang,

nederig en onderworpen tegenover God.

Zo was het voorbeeld dat zij ons gaf,

zo blijft zij voortleven in onze herinnering.

Zo stierf deze zorgzame moeder, Maria, in
haar bijna 93 jaar, op de feestdag van Maria
Lichtmis.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen,
moeder zegent U dankbaar voor uw goedheid
en zorgen. Dank vooral aan U, mijn zoon en
schoondochter, bij wie ik zo gelukkig was en
heb mogen blijven tot het einde van mijn
dagen.

Beste bloedverwanten en vrienden, vergeet
mij niet in uw gebeden.

MARIA, Moeder Gods, gedurende mijn hele
leven zijt Gij mijn kracht en mijn veiligheid
geweest, wees nu ook voor altijd mijn vreug-
de bij de Heer.

De famlies VAN DER MEULEN, DEPESSEMIER,
TUYPENS, THIREZ,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek




