Goed heil, geliefde ziel

Uw: leed is uitgeleden

En of er nog een traan bij viel

Wij gaan getroost beneden. P. Reypens

+
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Sylva-Maria VANDERMOTTEN
ABDON VAN DE VELDE,

geboren te Everbeek op 10 november 1906 en
godvruehtig overleden te Zarlardinge
op 4 februari 1964,

gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder
de H. Kerk
en de Pauselijke Zegen.

Weerom staan we voor een scheiden,
dat des te meer wee doet, omdat het
hier een dierbaar wezen geldt die ge-
zwoegd en getobt heeft voor haar gezin
tot ze niet meer kon.

De beminde overledene gaf blijk van
onoverwinnelijke moed in tegenspoed.
In eenvoud, werkzaamheid en voorzich-
tigheid heeft zij voor Gods oog haar le-
vensbaan afgelegd ; beproevingen bleven
niet uit; doch alles aanvaardde zij ge-
laten, omdat zij een goede kristen was,
betrouwend op O. L. Heer, haar zieleza-
ligheid indachtig.

De laatste maanden van haar leven wa-
ren een langdurig Calvari€. Door haar

onwankelbaar geloof bleef zij sterk tot
het laatste.

Beminde echtgenoot, zo gaarne was
ik nog bij u gebleven. Uw leven is ge-
broken .. doch schep moed. Beste dank
voor uw goede zorgen.

Beste schoonzuster, u ook dank ik voor
alles wat gij voor mij gedaan hebt : wees
gij nu de verdere steun van mijn man.

Dierbare bloedverwanten en vrienden,
aan allen mijn beste dank voor uw ge-
negenheid. Schenkt mij ook een vurig
gebed.

H. Hart vau Jezus, ik heb betrouwen op U.

De Families
VANDERMOTTEN,
VAN DE VELDE,
DEBECK,
VAN HELLEPUTTE,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. A. Van Der Geynst, Parike




