We hielden van jou
en afscheid nemen doen we niet.
72 zeggen dat het went ...

Tr
Bewaar in uw herinnering en gedenk in uw gebed

Mevrouw

Iréne VANDER MIJNSBRUGGE
echtgenote van de Heer Willy D’HOSE

Geboren te Zarlardinge op 18 november 1923
en godvruchtig overleden in het AZ Sint-Elisabeth

te Zottegem op 22 september 1998,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

liJ van /(.74. V an/;?rr/inqp.

. De families :
VANDER ¥i{)NSBRUGGE — D’HOSE — DE BOE

danken u voor de vele blijken van oprecht medeleven.

Iréne,
Wat had ik graag onze kinderen en kleinkinderen
rond de tafel gezien voor onze 75° verjaardag,
maar door je zwakke gezondheid was er geen reden
tot feesten... De leegte in ons huis is te'groot.
Bompa.
Ma,
Je was er steeds voor ons wanneer we je nodig
hadden, stilzwijgend en altijd bereid te helpen.
Zelfs je dieren treuren om je afwezigheid.
Ongeloof omdat we niet begrepen dat je ineens zo
veraf was.
Je kinderen.
Mémeé,
Geen enkele verjaardag zou voorbijgaan zonder
een mooi kaartje, of een passend geschenk. Je was
steeds fier wanneer we met een goed rapport
thuiskwamen.
Je kleinkinderen.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, na
zovele jaren samenzijn, worden wij nu van elkaar
gescheiden. Dank voor uw liefde en voor de mooie
momenten die wij samen kenden. Draag zorg voor
elkander en steun elkaar in deze moeilijke tijd !

Zarlardinge, 26 september 1998
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