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Gedenk in uw kristelijk gebed
de ziel
van Mejuffer
MARIA - NATHALIE
VAN DER MIUNSBRUGGE

dochter van wijlen Heer en Mevrouw
Cyriel VAN DER MIJNSBRUGGE-DURAN Louise

geboren te Overboelare de 23 november 1894 en
voor de Heer verschenen de 29 december 1964,
geholpen door het gebed en de genademiddelen
van onze Heilige Kerk.

Zo iemand in Kristus is, dan is hij een nieuw
schepsel; het oude is voorbij, het nieuwe is daar.
(2 Cor. V 17).

In deze tijd van Kerstmis, terwijl wij de Goedheid
gedenken van God die tot ons gekomen is in die-
nende liefde gaan onze gedachten spontaan naar
het lot welke ons menselijk bestaan is voorbehou-
den : door de komst van onze Zaligmaker krijgen
wij de kans in Gods heerlijkheid opgenomen te
worden.

In dit uitzicht krijgt ons leven met al zijn goede
en minder goede kanten een hoopvolle uitweg
in de overvloedige rijkdom van Gods genadigheid.

Heer, komt gij onze tekorten tegemoet. Zie niet
naar onze zondigheid maar naar het geloof van uw
Kerk die broederlijk rond Kristus geschaard tot U
komt.

Beste familie, in uw gezellige thuis werd ik op-
genomen en met tedere zorgen omringd. In mijnr
menselijke mogelijkheden en beperktheid heb ik
mijn beste betracht. Aan de Heer beveel ik mijn le-
ven. Hij alleen kan oordelen over het goede in
mijn handelingen en er de rest mee vergoeden.

Bidt allen tot Hem dat Hij steeds uw handel en
wandel meer en meer moge verlichten en U
leiden tot de volmaaktheid waarin Hij alleen ons
deelachtig maken kan door zijn Almacht en zijn
Genade.

De Familién
VAN DER MIJNSBRUGGE
DURAN

danken U voor de blijken van

deelneming in hun rouw.

Drukk. Pauwels.




