De nacht zal voor mij licht worden tot mijn
vreugde. (Ps. 138, 11)
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DANKBAAR AANDENKEN
aan het schone levensoffer van
Zuster LEONA

(Maria-Johanna VANDER NIEPEN)
Zij werd

— geboren te Denderhouten op 3-11-1885

— opgenomen in de Zustergemeenschap van
de heilige Franciscus van Assisié

te Opbrakel op 8-10-1912
— de Heer toegewijd door haar kloosterge-
loften op 29-1-1914

— geroepen tot de eeuwige vreugde bij de
Heer, voorbereid en gesterkt door de
sacramenten van de zieken en de sterven-
den op 14-11-1973.

Goede Vader, nu wij het lichaam van onze
dierbare Zuster aan de aarde toevertrouwen,
danken wij U oprecht voor de stille groot-
heid, de diepmenselijke goedheid en de ver-
borgen offerzin die haar leven tekenden.

Want Zuster Leona was een goede en trou-
we kloosterzuster die, gesteund door haar
veelvuldig gebed, nooit heeft getwijfeld aan
haar roeping en aan de opdracht die zij tij-
dens haar leven te vervullen kreeg. Gedu-
rende bijna gans haar kloosterleven heeft
zij al haar krachten en haar beste zorgen
besteed aan zieken, bejaarden en uitgestote-
nen die terecht kwamen in een armmoedig
rusthuis, tot zij eindelijk zelf op rust mocht

gaan en nog vier jaren doorbracht in stille
bezigheden, in gebed, vooral het rozenkrans-
gebed, en in een voorbeeldig aanvaarden en
offeren van haar pijnlijke ziekelijkheid.

Wij bidden U dan, Heer, schenk aan onze
dierbare Zuster het loon der rechtvaardigen.
Zij heeft d= goede strijd gestreden. Neem
haar op in Uw huis en laat haar delen in
Uw eeuwige vreugde.

Schenk aan allen die haar hebben gekend
de durf en de kracht om met een zelfde
diepgaand geloof, vertrouwvol in het leven
te staan. Geef moed en troost aan haar
broeder en zuster, aan haar familieleden, aan
haar medezusters die haar gezelschap hiel-
den, haar opbeurden en haar verzorgden. Mo-
gen allen, in haar leven en dood, de blij-
vende belofte erkennen dat ook Gij hun
over de dood heen getrouw zult zijn.

De familie
VANDER NIEPEN-VAN DEN STORME,

De Algemene Overste en de Zusters van
Sint Franciscus van Opbrakel,

danken U voor uw gebed en medeleven.

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel




