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Gedenk in uwe H. Eucharistieviering en in
uw persoonlijk gebed de ziel van
de heer

Jozef Van Der Poorten

geboren te Hemelveerdegem op 11 januari
1909 en godvruchtig in de Heer ontslapen
te Geraardsbergen op 8 januari 1970,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken
en de Pauselijke zegen.

De goede Jozef is heengegaan. Ons hart is vol
droefheid, maar we zijn getroost wanneer we den-
ken aan zijn edelmoedige daden. Deze wijze man
wist dat ons katholiek geloof meer is dan een loute-
re verstandstheorie. Het is een reeks levensvoor-
waarden die goed begrepen elk ogenblik van ons
eigen leven beinvloeden of zouden moeten bein-
vloeden. Hij was overtuigd dat een godsdienstig en
gelovig mens zijn niet enkel betekent : ‘s zondags
mis horen. Het is evenzeer : de juiste houding aan-
nemen tegenover uw medemensen op elke dag.

Hij wist ook dat ons katholiek geloof evenmin
uitsluitend een geboden reeks is met ” gij zult , en
" gij zult niet , doch dat het vooral betekent : Kris-
tus, uw Verlosser waardig zijn, Kristus’leven, dat
bepaalde daden en waarheden bevat, in uw ver-
houding tot de anderen practisch navolgen.

De dierbare overledene beleefde dat ideaal. Hij
was een man van vrede ; hij brak niet af door dom-
me kritiek maar bouwde op ; hij hielp de mensen,
was minzaam en vol genegenheid. Het geluk dat
hij in zijn hart droeg, deelde hij mede aan zijn
evenmens.

Lieve zuster, wij waren samen zo gelukkig. Wij
woonden in een hemelhuis. Troost u ik ben niet
dood maar leef hierboven een gans nieuw leven.
Buig het hoofd voor de ondoorgrondelijke besluiten
van de Heer en de Moeder van 7 smarten zal de
wonde helen en u blij maken midden de eenzaam-
heid. Wie God bezit is nooit alleen. Wie God bezit,
heeft niets te kort.

Beste familieleden en vrienden, God lone u om
uw dienstwilligheid ; weest de steun van mijn be-
proefde zuster.

Een milde troost waren ons uw blijken van chris-
telijke deelneming bij het afsterven van hem die
ons zo dierbaar was.

Daarvoor danken U innig :

De familien VAN DER POORTEN en SLOCK.

Uitg. L. Engels, Koster, Hemelveerdegem




