Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij

zijn lieve aandacht voor de daagse dingen

die door zijn hoofd en door zijn handen gingen
en alles wat hij was voor U en mij.

.I.

Gij die hem gekend en bemind hebt
gedenk met ons in dankbaarheid

de heer

Jules VAN DER PUTTEN

echtgenoot van Mevrouw Gilberte Leirens

Geboren te Geraardsbergen op 2 maart 1924 en
overleden te Geraardsbergen op 21 okfober 1994,
gesterkt door het Sacrament der zieken.

Bij het begin van dit Allerheiligenweekend
begeleiden we schoorvoetend en met veel pijn in
het hart Jules naar zijn laatste rustplaats.
Bladeren zijn gevallen, kalende bomen, de avonden
kouder en de zon schraler ... Een stilte valt over
ons huis : een mens die zoveel betekende is van
ons heengegaan. Wij willen U danken God, om dat
mooie leven, om alle goedheid die van hem is
uitgegaan.

Jules was een in-goede man, getekend door een
oprecht en diep geloof in de goedheid van God.

Daarop steunde zijn sterk Godsvertrouwen dat
hem nooitin de steek heeft gelaten. Daarop steunde
ook zijn bijzondere toewijding tot Onze-Lieve-
Vrouw van de Oudenberg, bij wie hij vertrouwen en
sterkte vond in de pijnlijke uren van ziekte en leed.
Sinds kort heeft de kapel van de Oudenberg een
dagelijkse bezoeker minder ...

Jules was ook een man met een warm en gevoelig
hart. Hij was een zegen voor zijn gezin : een
zorgzame, liefdevolle echtgenoot, een begrijpende
vader voor zijn kinderen, een onvervangbare bompa
voor Benoit, Virginie en Florence.

In zijn genegenheid was er ook plaats voor zijn
vele vrienden, oud-collega's en oud-leerlingen.
Meer dan 40 jaar van zijn leven heeft hij met
vaderlijke bezorgdheid de jeugd begeleid.

Hij was ook een dankbaar man. Vooral in die
laatste pijnlijke maanden mocht hij die
dankbaarheid van vrouw en kinderen ervaren in
hun onafgebroken aanwezigheid, zorg en
genegenheid.

Jules, vandaag weven we de gouden tere draden
van herinnering tot een kantwerk van dankbaarheid.
Moge de Heer uw schone leven, dat nu op aarde
voltooid s, laten openbloeien in een nieuw bestaan
van geluk en vrede.

Onze-Lieve-Vrouw van de Oudenberg,
bid voor ons.

De familie dankt U voor uw gebed en
blijken van diep medeleven.
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