Ontving door geloof in Jezus
Kristus eeuwig leven bij de
Vader.

MEVROUW

MELANIE
VANDER PUTTEN

weduwe van de heer
FLORENT BUYDENS

geboren te Moerbeke, de 10
juni 1893 en overleden in de
H. Hartkliniek te Geraards-
bergen, de 25 september 1970,
voorzien van de H. Sakra-
menten der stervenden.

Lid van de Bond der Gepen-
sionneerden en de Bond van
het H. Hart.

Ons leven ligt in Gods handen en we
zijn Hem dankbaar voor die uitzonder-
lijke gave. Of het hier op de wereld
wat korter of langer is, heeft ten slotte
maar bijkomstige waarde, als we het
beschouwen vanuit de eeuwigheid.
Van belang is het leven ontvangen te
hebben omdat dit toch de voorwaarde
is voor het leven voorgoed.

In dat geloof is zij kalm en rustig, vol

overgave en berusting in het onvermij-
delijke, van ons heengegaan. We treu-
ren om haar want het was een goede
moeder. Plichtsbewust en met een al-
gevende liefde heeft ze haar taak vol-
bracht. Ze deed het zonder grootdoe-
nerij, stil en eenvoudig maar met gans
haar hart. Zorgen en beproevingen, lij-
den en tegenslagen heeft zij dapper
gedragen omdat haar leven geleid
werd door een levendig geloof en
daadwerkelijke liefde. Haar voorbeeld
zal blijven leven onder ons en zal een
steun zijn voor allen die haar dierbaar
waren.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en
familieleden, dank voor uw genegen-
heid en kinderlijke aanhankelijkheid
en voor alles wat U voor mij geweest
zijt en gedaan hebt. Moge uwe gene-
genheid blijven cok na de dood en
ons samen verenigd houden.

De families VANDER PUTTEN,
BUYDENS,
VANDER PUTTEN,
en VANDER PUTTEN,

danken voor uw gebed en de blijken
van genegenheid bij het afsterven van
hun dierbaar familielid.

DE NAYER MOERBEKE




