Geloofd zii Jezus Kristus! Amen.

+
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer
Charles Van Der Schueren

zoon van wijlen
Theofiel en Elodie LAUWERS,

geboren te Nederbrakel op 30 januari 1905,
en er godvruchtig overleden op 24januari 1963,
versterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden.

Niemand weet waar, hoe en wanneer hij sterven
zal. Zo is het best voor de gerustheid in het leven.
Daarom moeten we ook de vermanende woorden
van de Heer indachtig blijven : de dood komt als
een dief 1n de nacht. We zullen in de eeuwigheid
zijn, wat we van ons in de tijd gemaakt hebben.

De duurbare overledene is waarlijk uit het leven
en uit zijn werk weggerukt. Hij was een werkzaam
en minzaam man; een hulp voor zijn Luisgenoten
en zijn buren.

Duurbare zusters en familieleden, we hadden
het goed thuis. God heeft het anders geschikt.
Zijn wil geschiede. Voor U gaat het leven voort.
Blijft moed houden, en vergeet me niet in uw ge-
beden. Tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid !

Mejuffer Bertha VAN DER SCHUEREN,
Mejuffer Gabriélle VAN DER SCHUEREN,

e zijn zusters.
Heer Oscar VAN DE MERGEL, weduwnaar van
Mevrouw Sidonie VAN DER SCHUEREN,

zijn schoonbroeder.

Mejuffer Denise VAN DER SCHUEREN, zijn nicht.
De Families VAN DER SCHUEREN-LAUWERS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken

van kristelijke deelneming en danken
u.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel




