Die door Jahweh bevrijd zijn, keren er op terug,
Zij komen in Sion onder gejubel

Het hoofd met eeuwige vreugde gekroond
Opverstelpt van vreugde en blijdschap
Verdwenen zijn kommer en zuchten. Is.35:10.

BID VOOR f DE ZIEL

van Mijnheer

Emiel Van Der Schueren

weduwnaar van
Mevrouw Irma Merckx

geboren te Idegem, de l4e maart 1878 en aldaar

zeer godvruchtig overleden de 23e augustus 1964,

gesterkt door de H.H. Sacramenten van de zieken
en de Apostolische Zegen.

Erelid van de bond van het H. Hart.

De dierbare overledene heeft gelukkig geleefd
omdat hij het grote gebod van de Liefde begrepen
had.

Hij vervulde trouw zijn plicht tegenover God en
zijn naaste in groot geloof en onwankelbaar Gods-
vertrouwen. Nooit heeft hij zijn hart aan het aardse
en vergankelijke gebonden.

De oude dag was hem een vreugde en een last;
geluk werd hem door goede zorgen en hartelijkheid
geschonken en lijden werd hem niet gespaard !
Wordt ook het goud niet gelouterd en droeg de
Heer ook niet zijn Kruis.

Naarmate het licht van zijn ogen wegstierf scheen
hij zuiverder in het Licht van Godzelf te schouwen,
daarom was hij zo rustig en zo geduldig.

Dankbaar voor elke blijk van genegenheid wist
hij nog aan allen een goed woord te zeggen. Be-
wust heeft hij als kristen geleefd en een schone en
bewuste aanvaarding van de dood ging hij, in de
blijde hoop op de verrijzenis, de eeuwige zaligheid in.

Dierbare kinderen, dank voor uw genegenheid
en gebeden, nu ga ik bij moeder, moge het U allen
wel gaan, blijf één in de liefde en veilig in Gods
handen.

Dierbare kleinkinderen en familie, bidt samen
met mijn kind, dat ik in vreugde aan de Heer mocht
schenken, opdat God onze ziel genadig weze en de
band onzer genegenheid tot in het eeuwige reike.

H. Hart van Jezus, ontferm U onzer.

Maria, Morgenster, bid voor ons.

T

De familien VAN DER SCHUEREN,
MERCKX, MOREAU en VAN
VARENBERGH,

danken voor de blijken van
kristelijke  deelneming en
vooral voor de vurige ge-
beden.

Uitg. ; Willy Van den Berghe, [degem.




