Haar handen en haar gezicht
ware’ in de kamer licht,

haar oogen lichtten naar voren-
de stilte deed ruischen hooren.
H. Gorter

T

In dankbare herinnering aan
MEJUFFROUW

Irma
VAN DER SCHUEREN

geboren te Michelbeke op 6 september 1897 en god-
vruchtig overleden te Melle op 9 december 1986, ge-
sterkt door het Sacrament van de zieken.

De familie dankt
voor uw medeleven en gebed.

- Begr. Fun. R. De Meyer-Leeman Melle

Met fijne, witte, broze haren, maar toch fris... bijna
rimpelloos... is tante Irma heengegaan.

Het einde is afgeven... Na een lange weg ging ze over
de drempel naar het Nieuwe Leven om vrede te vinden
in de liefde van God.

Haar leven was gericht op hoge idealen. Haar verian-
gens droegen de stempel van een edele persoonlijk-
heid. Van huis uit was ze godvruchtig en ernstig. Fier
mocht ze zijn. Al wat ze dacht en deed berustte op
edelmoedigheid, plicht en rechtschapenheid. Een
onberispelijk gedrag was haar levensregel. Daarop
was haar taak als onderwijzeres afgestemd.

Zij was een vrij zelfstandig mens, spontaan en graag
gezien.

Met vrije moederlijke liefde in haar heeft tante
gedaan wat zij kon. Zij heeft met warmte haar hart
verpand aan de haar toevertrouwde kinderen van
toen... en de kinderen van haar zusters waren als de
hare... Tante heeft zoveel gegeven!...

Steeds is haar blik, haar medeleven gericht geweest
op het welzijn van al haar "kinderen”, drie generaties
ver. Zij waren haar toch zo lief. Vooral de vreugde en
de ontvankelijkheid van de kleintjes rond het bed
waren als een zonnestraal in de nare kille "winter"”.
't Is nu winter... Tante heeft ons verlaten... Ze heeft
het aanvaard in stil gemoed, zonder verzet... en zeker
als een offer. Zij kon het niet meer zeggen maar in
haar ogen blonk nog een uitdrukking van dankbaar-
heid voor 't kleine wat men haar nog geven kon.
Vaarwel, tot ziens en van ons allen: dank je voor je
liefde, Tirma!

Moge zij en wij in 't hart verbonden blijven.

Druk. Jacobs Melle




