Ik geloof in de verrijzenis van het vleesch en het
eeuwig leven. Symbolum.

BID VOOR + DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Valentina Van der Schueren
echtgenoote van
Mijnheer Felix Zwaenepoel

geboren te Ste Maria-Lierde, den 10 Augustus 1906
overleden te St Martens-Lierde, den 28 Oktober 1945,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden

De duurbare overledene heeft van hare kindsheid
af altijd God gevreesd en zijne geboden onderhou-
den. Zij gaf het goede voorbeeld van een godsdien-
stig leven, van zorgvuldige huisvrouw en trouwe
echtgenoote.

Zij was verduldig in de beproevingen en in hare
smartvolle, langdurige en onverbiddelijke ziekte ;
geene klacht is hare lippen ontvallen omdat zij wist
dat de voorspoed en tegenspoed van den Heer
komen, en dat wie zich aan zijne schikkingen
onderwerpt den Hemel zal erven.

Heilige Moeder Gods op U heb ik mijn betrouwen
gesteld, wees mijn voorspreekster bij den Oppersten

- Rechter.

Duurbare echtgenoot, lieve moeder en bloedver-
wanten, vaartwel | Hebt dank voor de liefdevolle
en teedere zorgen waarmede gij mijn lijden hebt
verzacht. Het is geschied zooals het den Heer be-
haagd heeft, onderwerpt u aan zijn heiligen Wil.
Dient den Heer getrouw, eens zien wij elkander
weer in den Hemel.

Weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !

3& d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid !
300 d. afl

Or. Victor Van Nieuwenbove Geeraardsb

'De familien VAN DER SCHUEREN,

ZWAENEPOEL,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

hen betoond bij het overliiden van hun

dierbare afgestorvene,

DANKEN U.




