« God geeft de tijd bij dag en jaar,
ach neen, bij kleine tikskes maar,
en 't laatste tikske komt aleer
men peist of weet, eilaas, te zeer.» (G G.)
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Weduwe van wijlen Heer
ALPHONSE D'HAENENS
geboren te Deftinge, de 9 November 1869 en god-
vruchtig overleden’ te Geraardsbergen, de 13 Juli
1953, versterkt door de laatste HH. Sakramenten

en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

In geest van geloof en christelijke onderwerpin
aan Gods’ Wil, heeft de dierbare overledene de H.
Schrift nagezegd : « Ellendig ben ik geworden, mijn
krachten hebben mij verlaten, doch op U, o Heer,
heb ik mijn hoop gesteld. Ik weet dat mijn Verlosser
leeft en dat ik ten jongste dage zal verrijzen. Ik zal
God zien en mijn ogen zullen Hem aanschouwen.
Dit is de Hoop opgesloten in mijn hart ». (Job.19)

Waarheidsgetrouw getuigenallen, die de dierbare
overledene kenden, dat ze, in een christelijk geloofs-
leven, haast met mannelijke kracht, de zware lasten
van het leven droeg ; alleen bekommerd haar plicht
te doen en tegenover iedereen eerlijk en rechtvaar-
dig te zijn in woord en daad.

Wie haar met oneerlijkheid of onrechtvaardigheid
benaderde, bevond haar strijdvaardig ; wie in nood
was en hulpbehoevend, kende haar milddadig en
goedhartig. Ze was de weergave van het beeld dat
de H. Schrifi ons schetst van wat de christelijke
« sterke vrouw » behoort te zijn.

Nu onze goede moeder ons ontnomen is, beseffen
we meer welke schat wij verloren hebben ; wij bid-
den echter in vrome overgave: « Roep haar tot U,
Heer, ontsla haar van alle menselijke fouten en
schenk haar de verkwikking van uw Licht en uw
Vrede; uw H. Wil is geschied ! »
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Beminde Kinderen, Familie en Vrienden, ik zeg U
hier beneden vaarwel, met de vurige hoop U in de
eeuwige zaligheid te ontmoeten. Hebt dank voor al
wat U deedt om de laatste dagen van mijn leven
op te beuren en te verzachten.

Mijn lieve Kinderen en Kleinkinderen, Gods’ zege
vergezelle Uin dit leven, schikt U naar Zijn geboden,
zo leerde ik het U. Familieleden en Vrienden, gij
vooral mijn trouwe medehelpers en -helpsters, dank
voor uw toewijding. lk waardeerde U zo zeer. Blij-
ven wij allen verenigd door gebed en Misoffer.

H. H. van Jezus, geef haar de eeuwige rust !

O.L.V. van de Oudenberg, spreek voor haar ten
beste !

Heer Notaris Julien D’Haenens,

Heer Tandarts & Mevrouw Robert
D’Haenens-Cool en kinderen Emmanuél,
Pierre en Elisabeth.

De familién, D’Haenens, Van der
Schueren en Eeman,

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hen betoond bij het
overlijden van hun dierbare afge-
storvene

DANKEN U




