Alleen een moeder kon U lief hebben, zoals
ik U heb bemind. I Reg. I 26
LY

BID VOOR DE ZIEL
van

MEVROUW

Nathalie VAN DER SCHUEREN

Weduwe van Mijnheer Joannes De Pessemier,
geboren te Michelbeke, de 19 Januari 1861
en aldaar godvruchtig overleden,
de 17 September 1950,
versterkt door de H.H. Sacramenten.
Zij was lid van de godvruchtige genootschappen
der parochie.

De gedachtenis aan moeders liefde tot ons,
haar tedere zorgen voor ons geluk, doen ons
kinderharten bitter wenen. Nu de dood haar aan
onze liefde heeft ontnomen, beseffen wij en dan-
ken wij God die ons deze beste moeder heeft
geschonken, die wij zé lang bewaren mochten,
en troosten ons omdat wij haar eerlang hopen
weer te zien in de Hemel.

Zij was een voorbeeldige kristene vrouw, een
voorbeeldige echtgenote, vol tederheid en zorg
voor haar kinderen. Zij was de sterke vrouw,
de heilige moeder die geen vrees had voor een
groot gezin; die in stille berusting voor Gods wil
de zware beproevingen aanvaardde en droeg.
Niet alleen door haar kinderen, maar door allen
die haar kenden, zal haar aandenken eerbiedig
en dankbaar bewaard blijven.

Maria, Gij waart mijn toevlucht in mijn leven,
Exees nu mijn voorspreekster bij uw Goddelijke
oon.

Geliefde kinderen en kleinkinderen : ik dank
U voor uw liefdevolle zorgen mij in mijn oude
dag en ziekte geschonken. Ik ga naar de Hemel,
bij vader en uw broerken en zusterkens die mij

voorgingen. Samen zullen wij voor U ten beste
spreken. Blijft God getrouw, doet zoals wij U heb-
ben voorge{\ouden. Helpt en steunt elkander en
blijit ons indachtig in uw dagelijks gebed en
Heilige Missen. God zegene U. Tot weerziens
in de Hemel.

O. L. Vrouw van VII Weeén, bid voor haar.

Mevrouw Weduwe Oscar SERLIPPENS-DE PESSEMIER;

Mijnheer Charles DE PESSEMIER;

Mejuffer Mariette SERLIPPENS;

Mijnheer Sylvere SERLIPPENS;
De familién VAN DER SCHUEREN-DE PESSEMIER;

De familién DE PESSEMIER-VERSTRAETEN
bedanken U voor de blijken van kristelijke deelneming hun

betoond.
Uitg. Van Cauwenberge-Van der Bracht.




