Hij wandelde met God. Genesis
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BID VOOR DE ZIEL
van
Mijnheer

René-Victor VANDERSCHUEREN

echtgenoot van Mevrouw
Irma DE SCHOUWER,

geboren te Lessen op 9 augustus 1883 en godvruchtig
overleden te Parike op 6 december 1963,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.
Lid van de Voortplanting van het Geloof en van
de Confrerie van de H. Barbara.
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Men biedt weerstand aan het vuur, het water, het
zwaard, men weerstaat koningen en legers, - maar
de dood komt en niemand is er die tegenstand
biedt : hij overwint alles.

Broeders : wij willen niet dat ge onwetend zijt
aangaande uw overledenen. Voor de gelovigen wordt
het leven slechts veranderd, niet weggenomen. Na-
dat het huis van dit aardse verblijf is oantbonden,
wordt in de hemel een eeuwige woonstede verkre-
gen. Zo zullen we altijld met de Heer zijn. Troost
elkander met deze gedachte.

De duurbare overledene was zachtmoedig van ka-
rakter ; vol kommer en attenties voor zijn echtge-
note. Al wie met hem omging was getrofen door
2ijn goedheid.

De laatste tijden beproefd door een ongeneeslijke
kwaal, droeg hij blijmoedig zijn kruis, naar het
voorbeeld van de Goddelijke Meester ; wel begrij-
pend : «Wie mijn leerling wil zijn, neme het kruis
op en volge mij.

Op de eerste vrijdag schonk hij zijn schone ziel
terug aan God. Dit was reeds de beloning voor zijn
devotie tot het H. Hart van Jezus.

Duurbare vrouw, heb dank voor uw genegenheid
en zorgen. Troost U, we zien elkander terug in de
hemel. Ik zegen U.

Duurbare familie en vrienden, bidt allen voor
mij. Steunt en troost uw tante.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De Families
VANDERSCHUEREN,
LEVEQUE,
DE SCHOUWER,
VAN DE PONTSEELE,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. A. Van Der Geynst, Parike




