Gedenken wij gelovig en dankbaar
DE HEER

Roger, Alfred Vanderschueren

echtgenoot van Mevrouw
Georgette SPITAELS,

geboren te Everbeek op 29 juli 1932 en
overleden te Geraardsbergen

op 18 augustus 1980, gezalfd met de
H. Olie der zieken.

De dood spaart noch jong noch oud, komt
onvoorzien en wijkt voor niemand.

Mijn God ! Gij vraagt mij ineens het le-
ven; ik onderwerp mij aan uw aanbidde-
lijke wil en buig het hoofd voor de dood,
overtuigd dat de mens hier geen ander le-
ven heeft ontvangen dan om het elk ogen-
blik met dat van de hemel te verwisselen.

Wij hadden hem nog zo nodig. De mens
wikt en God beschikt. Dit plotse a¥sterven
doet ons stil worden. Wat is het mensen-
leven toch maar : slechts een rook. Moge
de Heer hem zijn goddelijke Heerlijkheid
nu laten aanschouwen.

Vaarwel mijn geliefde vrouw. In liefde
hebt gij mij met zoveel zorg en bekommer-
nis omringd. Dank daarvoor.

Mijn dierbare kinderen, ook U dank ik om

uw liefde en genegenheid. Draagt die lief-
de nu over op moeder, want zij heeft dat
nodig en ik vraag U een gebed voor mijn
zielerust, als laatste gunst.

Mijn familieleden, vrienden en buren, ik
vraag U ook nog af en toe eens aan mij
te denken in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families VANDERSCHUEREN, SPITAELS,
DEVOS, VERPLANKEN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




