Heer, Uw Wil geschiede...

1.
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

SIDONIE VANDER SCHUEREN

echtgenote van de Heer
Jozef-Carolus VANDEMERGEL

geboren te Nederbrakel, op 29 november 1891,
en godvruchtig overleden te Opbrakel,
op 22 oktober 1957,

gesterkt door de laatste H. H. Sakramenten.
S

Wie kan roemen op een leven zonder
beproeving en lijden? Het geduld echter
maakt elke smart tot een verdienste, die
met hemels geluk wordt uitgewisseld.

De grootste zielevrede ligt verborgen in
het streven naar de blijvende goederen,
die aan de ziel van de mens de ware rijk-

dom schenken, en haar voorbereiden tot
haar vereniging met God, haar laatste doel.

Wij zijn bedroefd om haar heengaan,
maar wij troosten ons met de gedachte, dat
de dood haar uit het lijden van dit leven
weggebracht heeft naar de plaats van on-
verstoorbare vreugde.

Dierbare echtgenoot, nog jaren lang
konden wij samen gelukkig leven, maar
laten wij het hoofd buigen voor de hei-

lige Wil van God, die ons in een beter

leven opnieuw zal verenigen.

Beminde broeders, zusters, alle familie-
leden en vrienden, vergeet mij niet in uw
dagelijkse gebeden. Tot weerziens in de
zaligheid des Heren.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil,
300 d. afl.

R. L B.

De Families VANDER SCHUEREN,
VANDEMERGEL, LAUWERS en
ROUSSEAU.

danken U van harte voor
uw kristelijke deelneming.

Uitg. A. De Croo, Koster, Opbrakel




