Ons leven breekt af als een droom in de ochtend,
kortstondig is het als gras op het veid.

Leer ons onze dagen naar waarde schatten

en zo te komen tot wijsheid van hart. (Ps90)

Al moet ik het duister in van de dood,
onder uw hoede durf ik het aan :
ik ben niet angstig, Gij zijt bij me. (Ps23)
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Vertrouwen we aan Gods liefde toe
JONGEHEER

Andy VAN DER SMISSEN

Zoon van Armand en Godelieve De Gols

Geboren te Zottegem op 18 maart 1970 en bij een
smartelijk ongeval overleden te Kwaadmechelen op
27 augustus 1990.

Soldaat- milicien in Leopoldsburg

God en Vader,

geen mens weet raad met de werkelijkheid

van lijden en dood.

Ze zouden er niet mogen zijn.

Wij komen ertegen in opstand, wij vragen waarom.
Gij zegt ons : ook nu laat Ik u niet los,

Gij toont het ons in Jezus’ dood en opstaan.

Wij hebben het moeilijk, Vader,

met het beeld van vier jonge kameraden
die het einde van hun legerdienst

hadden gedroomd als een nieuwe start,
als het begin van toekomst, van echt leven.
Het is zo gans anders gegaan.

Toch willen we dankbaar gedenken
het kortstondige schone en goede
dat Gij ons in Andy gegeven hebt :
hartelijke aanhankelijkheid

in familieverband,

gebuurte en vriendenkring,
vanzelfsprekende gedienstigheid,
zovele fiinmenselijke attenties

voor ouders, zussen en verloofde.

Laat ons in hoopvolle zekerheid geloven
dat niets van dit schone verloren gaat,

wil ons helpen in ere te houden

het goede dat we samen mochten beleven,
houd in ons uw belofte levend

dat wie gelooft in Jezus, uw Zoon,

ook al is Hij gestorven, zal leven.

Zo zullen we voor altijd samenzijn met de Heer.
O. -L.-V. van Rozebeke, bid voor ons.

Danken u oprecht voor uw gebed en blijken van
medeleven :

De families
VAN DER SMISSEN en DE GOLS.
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