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VROOM AANDENKEN AAN

WILLY VAN DER SNICKT
echtgenoot van Yvette CARLIER,

geboren te Elst op 18 februari 1942 en
plots en onverwacht overleden te Brakel
op 6 september 1985,

gezalfd met de H. Olie «in extremis ».

Willy, naar onze mening hebt ge ons veel
te vroeg verlaten. Gij waart toch zo goed,
zo vriendelijk, zo eenvoudig en hieldt zo
van al wat schoon en goed was.

Gij hebt hard gewerkt en er zo veel onder
geleden dat op jonge leeftijd u de vreugde
van het werk werd ontnomen. De liefde
waarmee uw echtgenote en uw dochter u
omringden zal een helende balsem geweest
zijn op de wonden van uw lichamelijke en
geestelijke lijden.

Alles hebt gij stilzwijgend verdragen, ge
wilde er immers een ander niet mee be-
zwaren.

Die vroege morgen, toen ge de dag wilde
beginnen met dienstbaarheid, werd ge zo
plots geroepen voor de grote overtocht.
Wij zijn erg bedroefd, maar berusten in
Gods wil en mijmeren : «de rechtvaardige
sterft gerust, hij weet immers dat zijn
dood, het einde van het tegenwoordige, het
begin is van Eeuwig Leven ».

Voor wie achterblijven moeten, is en blijft
het zwaar om dragen. Als christenen bid-
den we voor hen om sterkte en voor onze
overledene om het hemelse loon voor al
het schone en goede dat hij deed.

Voor uw blijken van medeleven in deze
zware beproeving, danken U de families

VAN DER STRICHT, VAN DE WALLE,
CARLIER, VAN LAETHEM

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




