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DANKBAAR AANDENKEN
AAN DE HEER

Jules VAN DER STEDE

zoon van wijlen de heer Theophiel VAN DER
STEDE en van mevrouw Marie DEN DOOVEN

geboren te Machelen-Zulte op 21 september 1927
en godvruchtig overleden in het Sint-
Vincentiusziekenhuis te Deinze op 26 maart 1998.
Gesterkt door het H. Sakrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

De families VAN DER STEDE -
DEN DOOVEN

Danken U wvan harte voor uw blijken

van medeleven en gebed.

Begraf. MICHELS, Deinze, Tel. 386.11.14
Druk. N. CHRISTIS , Machelen - Tel. & Fax 386.29.31

Na dertien jaar, machteloos getroffen door ziekte en
zich hulpeloos slepend van de ene dag naar de andere

is Jules de eeuwigheid ingegaan.

De herinnering aan deze man is kort en bondig samen
te vatten.

Een stukje alleen op de wereld, ging hij zijn eigen weg.
“Misschien heeft hij ook jou gemist

en kon na moeder niemand vinden

bij wie hij zich beveiligd wist.

Zeg nimmer dat hij niet beminde” (A. De Vos)

Zoals elke mens zocht ook hij naar het gezelschap van
de mensen.

Dat was misschien de reden waarom hij zich soms liet
gaan en geen tijd of uur meer kende.

Hij stond zijn stuk in het leven als seizoenarbeider, als
mekanieker en als klusjesman...tot op de dag dat het
voor hem allemaal voorbij was.

Het deed hem pijn afhankelijk te worden van mensen
die hem voor alles moesten bijstaan.

“Hij noodt de vrienden en de vreugden niet,

eet in vertraging broos het brood
en kauwt op tranen en verdriet”

(A. De Vos)

Nu zal hij eindelijk de vreugden van het hemels
Koningrijk beleven.

Moge hij nu bij de Heer voor altijd gelukkig zijn!




