Zalig die wenen, want zij zullen ge-
troost worden. Matth. V. 5.

GEDENK IN UW GEBEDEN
de ziel van Mevrouw

Marie Josephine Van der Steen

Echtgenote van
Mijnheer Edgard VAN SWALM
geboren te Lebbeke op 9 januari 1901
en overleden te Dendermonde
de 28 juli 1969.
gesterkt door de H.Sacramenten
Lid van de Bond van het H.Hart
Bestuurslid van de Bond der
Kristene Middenstandsvrouwen

Haar wegen zijn schoon geweest en
al haar voetstappen in vrede. Haar
eigen zaligheid boven alles stellend,
heeft zij aan anderen terzelfdertijd
schone voorbeelden gegeven van een-
voudigheid, zachtmoedigheid, hartelijke
en dienende naastenliefde; in één woord
van al die deugden die de mens zo ver-
heffen en aangenaam maken dat zij
iedereen tot bewondering en navolging
diende. Altijd was zij dezelfde : zoet in
de vreugde, zoet in het lijden, zoet zélfs
in de dood.

Heer, ik dank U omdat ik hier op
aarde mijn geluk heb mogen vinden in
trouwe vriendschap en onvermoeibare
gedienstigheid.

Dierbare Echtgenoot, gij hebt mij dag
en nacht met uw zorgen omgeven, ik
zal U eeuwig dankbaar zijn, de Heer
moge het U rijkelijk vergelden. Keer U
in deze zware beproeving tot God, die
niet slaat zonder te zalven, die ons eens
weerom verenigen zal.

O.L.Vrouw van Lebbeke, troosteres
der bedrukten, bid voor ons.

.i.

De families VAN DER STEEN,
VAN SWALM,
VINCK,
SICCARD,

diep getroffen door uw
blijken van kristene deel-
neming in hun rouw,
danken U.

Drukk. Pisane, Lebbeke,




