T

Dit weze een lenl en uitnodigi
tot gebed voor de zielerust van
DE HEER

Odilon VAN DER STEENEN

echtgenoot van Marcelle VERMANG,

geboren te Nederbrakel op 30 september 1902
en plots thuis overleden op 1 maart 1992,
gesterkt door de gebeden uit de zieken- en
stervendenliturgie.

De families

VAN DER STEENEN, VAN DER ZWALMEN,
VERMANG, DE BRAKELEER,

danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming en gebed.

Namis : dinsdag 24 maart om 19.30 uur.

« Wees bereid, want de dood komt als een dief
in de nacht. Gelukkig de dienaar die door de
Heer wakend wordt gevonden ».

Gans onverwacht werd je uit ons midden weg-
gehaald. Jij zelf, lieve echtgenoot en vader,
zult het niet hebben beseft. Uw laatste uur
kwam zo vlug dat er geen mogelijkheid was
om afscheid te nemen.

Je was nog vol bedrijvigheid, met onverdroten
ijver was je nog dagelijks begaan met je echt-
genote en kinderen.

Bij het afscheid van deze goede man en vader,
zijn droefheid en vreugde, rouw en dankbaarheid
in ons hart verstrengeld, Heer.

Gij gaf hem gezondheid, kracht en levensmoed.
Gij gaf hem de sterke, maar ook zo minzame
wil om voor zijn vrouw onverpoosd te zorgen.
Gij gaf hem alles om een gelukkig mens te
zijn en dat geluk aan ons allen mee te delen.
Daarom zijn we vandaag, door onze tranen heen
dankbaar, Heer.

Eenvoudig maar dankbaar voor dit voorbeeld van
kristelijk leven. Dankbaar voor het leven van
deze goede mens.

Rouwleiding Am. Marroyen - Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn. - Brakel




