De vroege herfst gaf dagen

gekroond met gouden licht,

toen vader zonder klagen

en rustig is ontslapen

de oude ogen dicht.
Liefdevol aandenken aan

DE HEER

Albert
VAN DER STICHELEN

Weduwnaar van Mevrouw Maria VERBRUGGEN
Echtgenoot van Mevrouw Simonne VAN GLABEKE

Geboren te St.-Blasius-Boekel op 26 december 1914
en godvruchtig overleden in het rusthuis
"Huize Roborst" te Zwalm op 27 september 1996,
gesterkt door het Sacrament van de ziekenzalving.

Ere-Koster van Elst
QOud-Strijder 1940 - 1945
Lid van de K.G.B.

Koster en schoenmaker waren niet je enige beroepen,
maar zo kenden de mensen jou het best. Alles wat jou
typeerde, heb je meegekregen vanuit de ouderlijke
woning in St.-Blasius-Boekel.

Jouw vader was gareelmaker, jij werd schoenmaker.
Jarenlang hebben jullie op die manier zij aan zij ge-
werkt. Jouw moeder bleek de godvruchtigheid zelve.
Jij begon als 7-jarige knaap aan je aktiviteiten in de
kerk. Eerst als misdienaar, vervolgens als koorknaap,
om daarna te beginnen aan je lange loopbaan als kos-

ter te Elst. Waarden als eerlijkheid, eenvoud en
solidariteit stonden hoog op de ladder. Vermits je kos-
ter was te Elst, verhuisde je in 1949 naar Elst. Moemoe
schonk je toen al 3 kinderen. In Elst kwamen er nog 3
kinderen bij en allemaal beleefden we een zeer gemoe-
delijk gezinsleven. Jij was de spreekwoordelijke brood-
winner en moemoe verzorgde het huishouden met daar-
bij de schoenwinkel. Jullie vulden elkaar perfekt aan.
Beroepshalve stond de voordeur open voor iedereen,
maar evenveel mensen gebruikten de achterdeur. Het
was prachtig vertoeven in onze familiekring; een
paradijs op aarde. Daarvoor zijn we jullie ontzettend
dankbaar. Toen jullie de derde leeftijd benaderden,
kwam echter niet de welverdiende rust. Moemoe werd
ongeneeslijk ziek en op 57-jarige leeftijd moest ze ons
verlaten. Zij die het meest bijdroeg tot de harmonie in
ons gezin was weg. Sedertdien, pa, heb je ontzettend je
best gedaan, heb je plichtsgetrouw gehandeld om
moeders werk af te maken. Het viel je heel zwaar, want
toen zij er niet meer was, was ook jouw houvast weg.
In onze familiekring ontbrak toen een schakel. Nu je er
ook niet meer bent, resten ons enkel de herinneringen.
Gelukkig zijn deze zo sterk aanwezig dat zij als een
bron zijn voor ons waarin wij oneindig kunnen putten.
Hetgeen jullie gesmeed hebben voor ons zal immer
blijven verder leven.

Voor elke uitdrukking van medeleven bij zijn heengaan
danken U oprecht :

de families VAN DER STICHELEN, VERLINDEN en
VERBRUGGEN, T'SIOBBEL en VAN GLABEKE.

Namis: vrijdag 13 december 1996 om 18.30 u.
R lor " Tumeralia" Fwalm - 055/42.84.80







