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Bid voor de ziel van
MEVROUW

Augustina Van der Stichelen
weduwe van Mijnheer
André Versmessen

geboren te St Maria-Horebeke, 14 Oktober 1863
en er godvruchtig overleden, 29 November 1944
gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden
Lid van den Bond van 't H. Hart
en de Broederschap der H. Barbara.

De waarde eener flinke vrouw is hooger dan die
van juweelen. (Prov. 31) Deze kloeke vrouw naar
den lijve, in wiens stoere lichaam een sterke ziel
huisde, was van 't geslacht dier diepgetrouwe echt
genooten, edelmoedige moeders, wijze huisvrou-
wen, veel schooner dan zijzelf het vermoedden,
van dit geslacht hetwelk de H.Kerk met weemoed
ziet uitsterven.

Met werken en bidden vlocht zij haar leven aan
een : geen morgenstond zonder vouwen der han-
den, geen avondrust zonder dankgebed. En daar
tusschen overgave aan haar werk en haar gezin.
En toen dit gezin was uiteengegaan, en hare oude
handen geen werk meer vastgrepen, gleed gedurig
het bidsnoer door hare vingeren ; « Wees gegroet »
of boetseerde zij de ziel harer kleinkinderen tot
vroomheid. Mis en Sakramenten waren haar le-
vensbronnen : tot haar 81¢ jaar bleef zij den lan -
gen lastigen zondagweg gaan ter H.Mis, en elken
eersten Vrijdag vroeg in de kerk zijn : « H. Hart
van Jezus, ons toekome uw rijk. » Stipt telde haar
Bewaarengel al die stappen, maakte van haar kerk
weg een hemelweg.

Lieve Kinderen, Kleinkinderen, Zusters en Fa-
milie, uw liefde heeft me verkwikt tot mijn laatste
dagen. U allen vergelde God, maar vooral mijn
dochter en schoonzoon, die me kinderlijk hebt ge-
koesterd. Tot weerziens in Gods heerlijkheid.
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