Geloofd zij Jezus Kristus ! Amen.
ole
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BID VOOR DE ZIEL

van mevrouw

Eugenie Van der Stichelen
weduwe van mijnheer
RICHARD VAN DE MERGEL,
geboren te St.-Maria-Oudenhove
de 6 november 1874 en godvruchtig overleden
te Nederbrakel de 7 mei 1957,
gezalfd met het H. Oliesel.

Zelfs voor ouden van dagen kan de dood een
verrassing zijn, en weinig letsel is voldoende om
plots naar de eeuwigheid te gaan. Laten we dan
ook steeds de vermaning van de Heer voor
ogen hebben : « zijt altijd bereid te sterven want
de dood komt als een dief in de nacht». Op
het ogenblik van de dood wordt een punt gezet
achter alle tijdelijke zorgen, alleen het eeuwige
blijft belang hebben.

Ontferm U, smeken we, Heer over de ziel van
uw dienares, waarvoor we U dit offer opdragen,
uw Majesteit ootmoedig biddend, dat ze door
dit offer van vrome verzoening tot de eeuwige
rust verdiene te geraken, door Kristus onze Heer.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, ik dank U voor alle genegenheid
en goede zorgen die gij mij geschonken hebt.
Blijft mij in uw gebeden gedenken; door voor-
spraak en gebeden kunnen wij elkaar nog helpen.
Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl)
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De families VAN DER STICHELEN, VAN
DE MERGEL, SCHOLLAERT en
SPITAELS,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.
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