doorgeurd van zon en gras
is ons onverwacht ook door de dood
van diep verdriet en tranen ... groot.

T _ Een zomer dlie niet nooit feller was

Gij die hem gekend en bemind hebt
gedenk de Heer

Henri
VAN DER STICHELEN

echtgenoot van Mevrouw Maria BONNE
weduwnaar van Mevrouw Dinah MENSIERS

Geboren te Nederboelare op 2 september
1921 en godvruchtig thuis overleden op
1 augustus 1995, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

De families:

VAN DER STICHELEN, BONNE, DE STERCKE,
COLLIER, FOSTIER en VAN HOVE

danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Een rustige, werkzame en degelijke man is
ons ontvallen. Pas enkele maanden geleden
hadden zich de eerste ziekteverschijnselen
geopenbaard en nu reeds moeten we Henri
uit handen geven.

Henri had misschien een stuurs opzicht,
maar daaronder zat een gouden hart ver-
scholen dat dienstbaar, hartelijk en liefdevol
was voor iedereen. De tuin was zijn vreugde
en zijn trots. Dag en nacht heeft hij zich
zoals destijds ingezet voor zijn gezin.

Het is amper 11 jaar geleden dat Maria en
Henri mekaar hadden gevonden, beiden
weduwe en weduwnaar. Die jaren zijn echt
schoon en gelukkig geweest. In een
wederzijdse oprechte aandacht hebben ze
voor elkaar gezorgd en elkaar heel veel
vreugde geschonken.

Maria heeft hem dan ook weer naar huis
laten komen om in zijn vertrouwd milieu te
mogen ziek zijn en er ook te mogen sterven.
Heer onze God, wij bidden U-voor Henri.
Laat hem nu voor eeuwig thuiskomen bij U
en laat ons ervaren dat hij ons - ook nu nog
- innig nabij blijft.

O.L.V. van de Oudenberg, bid voor ons.

Begraf. Van den Driessche (054) 41 25 50




