En de laatste vijand die vernietigd wordt is de
dood. (1 Kor. 15, 26)
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Hoezeer de dood ons smart en verdriet bezorgt,
toch is hij slechts een overgang naar het eeuwige
leven. En als christelijk-gelovige hebben wij ver-
trouwen in de beloften van Jezus Christus : « lk
ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij ge-
looft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder
die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid
niet sterven.» (Jo, 11, 25-26)

Ware het niet dat de dood droefheid, leegte en
gemis brengt, - het normale menselijk aanvoe-
len, - wij zouden ons als gelovige haast verheugen
omdat onze dierbare overledene zijn levensbestem-
ming bereikt heeft. Want wij worden allen ge-
boren om te sterven; de dood immers is de
doorgang naar de levensvoltooiing, die slechts
bij God bereikt wordt, Hij zelf voltooit wat aan
ons leven ontbreekt.

Daarom bidden wij, Heer, leer ons meer te
geloven in uw Zoon Jezus Christus, die onze
voorganger is in leven, dood en verrijzenis.

Lieve echtgenoot, vader en grootvader, de dood
komt steeds te vroeg en onverwacht. Nu jij niet
meer lichamelijk aanwezig kunt zijn, wees ons
nabij met uw levensmoed en levensdurf ; en mocht
jij tot ons blijven spreken in al het goede dat
jij voor ons verwezenlijkt hebt.

Lieve echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
weest er van overtuigd dat de liefde over de dood
heen reikt. Daarom blijf ik waken over jullie,
zelfs al zouden jullie mij vergeten.

Blijft trouw aan het goede van het leven en
God geve dat zijn hemel voor ons allen een
ontmoetingsplaats wordt waar wij eeuwig gelukkig
kunnen zijn.
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