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DIT WEZE EEN UITNODIGING TOT GEBED
VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

Marie VAN DER STICHELEN
weduwe van de Heer Achiel LATEUR,

geboren te St.-Maria-Oudenhove

op 8 december 1899 en godvruchtig overleden
in de kliniek Zusters van Barmhartigheid

te Ronse op 23 januari 1992, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.

De families VAN DER STICHELEN, LATEUR,
DE LEPELEIRE, CILDOM,

danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming en gebed.

Namis : maandag 10 februari om 19.30 uur.

Rouwleiding Am. Marroyen - Brakel
Druk. Devleeschouwer - Brakel

Na een korte maar fatale ziekte kwam een
einde aan het leven van deze goede vrouw.

Heer, wij danken U om deze moeder die ons
leerde leven en werken. Gij zijt tot haar ge-
komen in het schemerdonker van de avond,
met de bloemen van haar verleden die Gij
fris gehouden hebt in Uw korf. Zij wist U te
ontdekken in Uw mooie schepping, vooral in
de bloemen waarin ze Uw liefde en afstraling
van Uw schoonheid waardeerde. Ze stond in
bewondering voor het rijke palet van kleuren
en vormen, ze las Uw handschrift op ieder
blaadje.

Haar schoonste bloemen waren : haar werk-
kracht, haar waarachtigheid en haar sterk ver-
trouwen.

Dank Heer, om de begaafde moeder, de waar-
achtige vriendin van iedereen, omdat zij de
kunst bezat het geluk aan iedereen te gunnen.
Heer, wij zijn bedroefd en toch in volle over-
gave om onze moeder en grootmoeder, om heel
haar leven, haar steun en onbegrensde hulp.

Beminde kinderen, klein- en achterkleinkinde-
ren, zoveel liefde hebben wij met elkaar ge-
deeld, geef mij voort uw bede en moge God
u helpen en steunen.

H. Maria, bid voor ons.




