Dankbaar zullen wij U herinneren

DE HEER
Michel VANDERSTICHELEN

echtgenoot van Mevrouw
IRMA BOGAERT

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 8 februari
1910 en overleden te St.-Martens-Lierde op 28
maart 1988, gezalfd met de H. Olie in extremis.

T

De families VANDERSTICHELEN, BOGAERT,
DE BRECK en ELET,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41
Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59

Wie was Michel ? Wat voor leven heeft hij ge-
kend ? Als je het aan zijn drie kinderen vraagt,
getuigen zij dankbaar over hun vader en over
zijn verleden. Met weemoed in hun hart. Met
méér dan dankbaarheid om zijn inzet voor hen
en voor hun toekomstkansen. Met ontroering.
Hij leerde hen leven, gelukkig worden, blij zijn,
dansen, de plezante noot bespelen. Hij leerde
hen ooit de charleston met de mondharmonica
in zijn mond vol humor.

Als je het aan zijn vrouw vraagt, in 1984 vijftig
jaar met hem getrouwd, zal zij zeggen : ' een
eenvoudig man, geen grote woorden liefst, hard
gewerkt en bezorgd om mij en om de toekomst
van de kinderen. Sobere levensstijl, wilskracht,
ernst ... waarden die zijn leven sierden. Hij wist
van het leven en wat het is een mens te zijn op
aarde .

Maar de laatste tijd kon je het merken meer
en meer : elke dag wat tragere gebaren, wat
minder woorden, maar toch hopend op een
nieuwe lente.

Zo is hij van ons heengegaan

met op zijn lippen

de namen van hen

met wie hij heeft geleefd

die hij altijd heeft bemind

en die nu wederzijds zo fier op hem zijn.
Want dat wou hij zeker :

voortleven in wie na hem kwamen
in hun harten en in hun levensdurf
en in hun geweten.

Zo zal hij blijvend genoemd worden
in de ziel van zijn geliefden.




