Welgeboren is eer.., welopgevoed ... Veel méér
Welgeliefd is vreugde..,
WELgestorven is eeuwige deugd.

TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

ISIDOOR VAN DER STOCK

echtgenoot van Mevrouw
LEONTINE TIMMERMANS

geboren te St.-Martens-Lierde, op 27 mei 1911 en
godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek
te Opbrakel, op 10 juli 1980, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.

*

De families VAN DER STOCK, TIMMERMANS,
CRAYE en QUEST,

zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en danken U.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41

In het boek Job worden wij uitgenodigd in
hoofdstuk 30 tot volgende gedachte: «Ja, ik
weet, Gij leidt mij ten doode, naar de verzamel-
plaats van al wat leeft. Maar steek een drenkeling
de hand niet uit, roept men in zijn ellende niet
om hulp? — en wij zoeken naar wat ieder
mensenhart verlangt : genegenheid, geborgen-
heid, gezondheid, vrede... en alles wat wij trach-
ten te grijpen helpt ons maar van vandaag op
morgen. Het antwoord van de zoeker, de H.
Augustinus, werd na vele omwegen : « Mijn hart
aleef onrustig totdat het zijn RUST vond in U,

eer ».

Na vele jaren hard werken uit zorg voor zijn
gezin werden de krachten méér en méér onder-
mijnd, totdat noodgedwongen geneeskundige hulp
de énige uitweg is, eerst thuis en daarna in het
ziekenhuis.

Hoe diep moet een mens getroffen worden als
ge stilaan meer en meer gewaar wordt, dat gij
volledig afhankelijk wordt van anderen. De weer-
stand wordt dan stilaan minder en wij geven
meteen gemakkelijk gehoor aan het voorbeeld
en de woorden van de Heer zelf, die ons op de
kruisweg is voorgegaan : « Vader, niet mijn wil,
maar de uwe »,

Duurbare echtgenote, kinderen kleinkind en
familie, ik kan U niet genoeg danken voor al
uw zorg, vooral tijdens de maanden, die ik op
het ziekbed heb doorgebracht. Mijn dank gaat
ook naar de zusters en het verplegend personeel
van het ziekenhuis, waar dag en nacht iedereen
zijn beste krachten geeft voor de genezing van
de zieken. Bidt voor mij opdat Ik dra Uw voor-
spreker mag worden bij de Heer.

Ten paradijze geleiden hem de engelen...




