Wees gegroet, Maria !

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEJUFFER

Margriet - Cicelia - Augusta
VAN DER STOCK

dochter van wijlen Heer en Mevrouw
Raymond VAN DER STOCK-REMY Celina

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 25 janua-

ri 1916 en er godvruchtig overleden op 17

april 1971, voorzien van de HH. Sakramenten

der zieken en de pauselijke zegen in het
stervensuur.

De duurbare overledene is van haar jeugd af
getekend geweest met het kruis — hoe zwaar
moet het gewogen hebben op haar schouders,
en op de schouders van haar duurbaren.
Maar met grote liefde werd steeds voor haar
gezorgd: dag en nacht waren uw zorgen voor
mij. Gij vooral, mijn zuster, die mij zijt voor-
gegaan bij de Heer, aan u was ik het meest
gehecht. Nu heeft de Heer ook mij geroepen
om samen met u bij de Heer het eeuwig leven
te bezitten.

Mijn duurbare verwanten, die mij altijd gene-
gen gebleven zijt, ik dank u om uw steun
en uw liefde.

Bidt tot God voor mij. lk wacht u op bij
God, bij Wie wij eens allen samen en voor
eeuwig zullen gelukkig zijn.

O.-L.-Vrouw, hulp der kristenen, spreek voor
haar ten beste.

De Families :

VAN DER STOCK en REMY,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Uitg. Paul Van Den Bossche Sint-Maria-Oudenhove




