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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

MARIE VAN DER STOCK

echtgenote van de heer
Georges-Victor ROELAND
geboren te St. Maria-Oudenhove op 9 december
1904 en godvruchtig overleden te Zottegem op
15 oktober 1970, in de kliniek St. Elisabeth, ge-
sterkt door het H. Sakrament der Zieken, de
H. Kommunie en de pauselijke zegen in het
stervensuur.

Het leven van de mens is een aaneenscha-
keling van wisselvalligheden. Waar en duurzaam
geluk is er in deze wereld niet te vinden. Soms
maakt men wel een tijdstip door waarop alles
voorspoed schijnt en vreugde, Doch hoe veel-
vuldig zijn ook de oorzaken, die dat schijnge-
luk omverwerpen.

Gelovig en verstandig is dan ook de kristen-
mens die hoger zoekt dan het vergankelijke van
deze wereld en die in God en in datgene dat
tot God leidt zijn hoop en zijn steun stelt.

De duurbare overledene heeft als moeder een
toegewijd leven achter zich : voor haar echtge-
noot en kinderen en voor haar zuster.

Daarom, duurbare echtgenoot, beminde kinde-
ren, kleinkinderen en bloedverwanten, dank ik
U allen voor de genegenheid en zorgen die gij
mij betoond hebt. Stel ook gij uw betrouwen
op God en leef als goede kristenen opdat wij
eens eeuwig mogen verenigd zijn in de hemel.
Bid voor mijn zielerust samen in de familie-
kring en ook in uw wekelijkse zondagsmis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De familie VAN DER STOCK, ROELAND, RE-
MY en BOGAERT,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg, Vanderzwalmen




