Onze Vader, die in de hemelen zijt...

Y
Herinner U in gebed
de Heer
Robert VAN DER STOCK

echtgenoot van Mevrouw Clarisse SEGHERS
geboren te Zottegem op 11 mei 1917 en
er na lange ziekte overleden op 25 no-
vember 1977. Hij werd gesterkt door de

H.H. Sakramenten.

Vader was hier nog zo nodig... Het gaat
in het leven niet altijd zoals wij willen
dromen. Het blijft een opwekking om bo-
ven het aards bestaan uit te zien. « Alle
leven komt van God en keert naar Hem
weer. » Kristendom betekent uitzien naar
de wederkomst van de Heer. In die zin is
elk leven een min of meer lange Advent.

Deze man heeft doorheen het leven zijn
plicht willen doen, als vader, echtgenoot,
burger. De ene mens gaat het meer voor
de wind dan de andere.

Van jongs af heeft hij af te rekenen ge-
had met ziekte en tegenslag. Moedig
trachtte hij er doorheen te bijten. Inwendig
heeft hij er wel onder geleden, maar uiter-
lijk zette hij door, om de zijnen te bemoe-
digen. Hierbij dacht hij minder aan zich-
zelf dan aan de anderen !

Hij hield van zijn gezin en vond daar
de hoogste vreugde en troost. Zonder baat-
zucht, was hij fier om de levenskansen van

zijn kinderen. De droom over hun toekomst
was een steun bij zijn laatste ziekte.

In geloof tegenover de Heer Jezus,
heeft hij leren aanvaarden en tegen de he-
mel « Ja, Vader ! » zeggen, Het gebed
is niet alleen bezinning, maar ook samen-
bundelen van kracht. Daarbij wordt gebed
steeds beantwoord en laat God de eenvou-
digen die tot Hem roepen nooit in de
steek.

Mocht het bewustzijn van een « Ge-
meenschap van de Heiligen » ons innig
met mekaar in verbinding laten. De dood
betekent nooit een einde en binnen de
goedheid van God vinden wij elkaar terug.
Wij gedenken onze Doden en zij blijven
bidden voor ons !

Duurbare Echtgenote, liefste kinderen,
heb dank voor Uw duizend zorgen en de
liefde mij betoond. God lone U hiervoor.
Laten wij moedig afscheid nemen tot de
dag dat de Heer ons opnieuw verenigt in
Zijn Rijk ! Steunt en troost elkaar en
spreekt nog wel eens over mij... Nooit zal
ik Uw namen vergeten bij de Heer. Beste
Familieleden en Vrienden, bidt voor mij !

Mijn Jezus barmhartigheid.

"+

Angéle - Clarisse Seghers en kinderen,
De families Van der Stock, Seghers, Ser-
lippens, De Maertelaere, Van Haeze-
velde,
danken U voor de gebeden en
deelneming in hun diepe rouw.

De Beiaard




