De christen vindt ook voor de moeilijkste en las-
tigste zaken een oplossing : ,,In Gods naam’’.

Zijn ganse leven kan bevat worden in deze twee
woorden : godvrezend, werkzaam.

Hij was een man van levendig geloof, een voor-
beeldige christen; zijn leven lang is hij trouw
gebleven aan de christene overtuiging waarin hij
van jongs af werd opgevoed. Zijn spreekwoord
was: alles gelijk 't God belieft. En vreugdevol
klonk ook zijn getuigenis: ik heb in mijn leven
nooit een dag gekend zonder een gebed. Regelmatig
nam hij deel aan de maandelijkse algemene com-
munie van de H. Hartbond. Door een tabernalkel
als gift te schenken aan de kerk, wordt zijn dank-
baar aandenken bewaard.

Hij was ook een trouwe echtgenoot en een ver-
kleefde vader voor zijn kinderen; zijn taaie werk-
lust en onverpoosde zorg bleven hem bij tot
ongeveer het einde van zijn leven, en gingen ge-
paard met een grote toewijding en trouwe genegen-
heid voor de zijnen, die helaas zullen ondervinden
wien zij al te vroeg verloren hebben.

De Heer roept de zielen tot zich terug op het
ogenblik dat hij ze best bereid vindt.

(H. Theresia van Avila).

Dierbare echtgenote, gij hebt mij trouw terzijde
gestaan tot het laatste; heb dank voor uwe liefde
en uw zorgen. Volhard in uw christen geloof en
bewaar erin onze kinderen die ik u toevertrouw,
voor wie we heel ons leven hebben gewerkt.

Beminde kinderen, bewaart mijn aandenken ge-
trouw in uw hart, in uw ziel; vergeet vader nooit.
Sterker dan de banden van het bloed zijn deze van
het gebed. Weest steeds voor moeder een steun en
een troost, haar vreugde en haar kroon.

Geliefde broeders, zusters en familieleden, hebt
allen dank voor uw diepe genegenheid en blijft mij
gedenken in uw gebeden. Gij vooral, mijn broeder
en mijn neef, priesters van de Heer, weest ook mij
dagelijks indachtig aan het altaar.

Heer, verleen aan zijn ziel de eeuwige rust.

H. Hart van Jezus, zegen ons huisgezin.
(300 d. afl.)
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Alexis CyrielV AN DER STRAETEN

echtgenoot van Mevrouw
AUGUSTA DE GUSSEM

geboren te St. Lievens-Houtem 8 Augustus 1890
en zacht in de Heer ontslapen te Letterhoutem op
27 Augustus 1953.

Voorzien van de laatste H. H. Sacramenten en de

Pauselijke Zegen.

De Overledene was trouw lid van de H. Hartbond
Voorzitter van de plaatselijke Boerengilde,

26 jaar Burgemeester van Letterhoutem en verere-

merkt met verscheidene burgerlijke eretekens.

Mevrouw Alezis VAN DER STRAETEN,

Mejuffer Simone VAN DER STRAETEN,
Mejuffer Cristiane VAN DER STRAETEN,

De Familien VAN DER STRAETEN, VAN LAN-
CKER DE GUSSEM en BAUWENS.

Zeer gevoelig voor Uw blijken van deelneming
in hun rouw bedanken U van harte.

Drukk. St. Bavo Bavegem.




