O vader, blijf toch wat gij immer voor ons waart : ~
Een steun en licht, dat onsin eer en deugd bewaart!

Codvruchtig aandenken van Mijnheer

Jan-Baptist VANDERSTRAETEN
weduwnaar van Mevr. Leonie BALDUCK,

geboren te Bevere-Oud. 12 Mei 1856 en er godvruchtig
overleden, den 11 April 1945,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.
XAVERIAAN-JUBILARIS & LID VAN DEN H. HARTEBOND.
—

De rechtvaardige leeft van zijn geloof. Rom. 1, 17.

Dit mag voorzeker ten volle gezegd van den dierbaren
afgestorvene! 't Was zijn diep-christelijke overtuiging
die vanafzijn prilste jeugd richting had gegeven aan zijn
leven: jacht zou hij nooit maken op aardsche schatten -
goed en dienstvaardig zou hij blijven voor elkeen die bij
hem zou aankloppen. - Als vader van 13 kinderen, waar-
van hij door 't vroegtijdig afsterven zijner geliefde echt-
genoote weldra alleen de last zou dragen, waren steeds
zijn groote zorg en bekommering: ze welvarend, doch
vooral godsdienstig door’t leven te zien gaan, & daarom
zou hij ze dagelijks in allen eenvoud voorgaan met wii-
zen raad en meer nog doer stichtende voorbeelden. - En
wie de laatste jaren dien goeden ouderling, gebukt on-
der den last der jaren, met kinderlijken eerbied zag op-
zien naar den priester, & hem zag communiceeren - wat
hij toch zoo vurig verlangde - met den eenvoud & geloof
van een kind, kan nooit zijn gedachtenis vergeten !

Vanaf de kinderjaren was hij ook een waar kind van
Maria: Uw gebed was steeds zijn troost en sterkte. -
Naast U, o Moeder van smarten, heeft hij gestaan in
uren van beproeving. - Wees Gij thans, Hemelmoeder,
zijn trouwe Beschermster bij den Heer !

Mijn dierbare kinderen, mijn 31 lieve kleinkinderen
en 7 achterkleinkinderen, mijn troost & mijn trots, dank
om uw genegenheid & beste zorgen. Met moeder zaliger
en onze geliefde afgestorvenen blijf ik u liefhebben en
beschermen. Laat ons voortleven in uw genegen harten
& dagelijksche gebeden. — En gij, beminde Xaverianen
&vrienden, vergeet mijniet - tot weerziens bij den Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U! (300 d. afl.)

H. Franciscus-Xaverius , bid voor ons.

1878 Dmuk. A. Van NESTE. BEVERE (OUD.)

RS

Om uw deelneming in den rouw en uw gebeden, danken U hartelijk :

Mijnheer en Mevr. Aimé De Vrieze-Vander Straeten, kinderen en kleinkind;
Mijnh. en Mevr. Julien Vande Putte-Vander Straeten, -Meerschaut & zoon
Mijnheer eu Mevronw Justin Van Lancker-Vander Straeten en kinderen

Mijnheer Oscar Van Liefde-1Vander Straeten, kinderen en kleinkinderen;
Mijnheer Charles Vander Straeten, kinderen en kleinkinderen;

Mijnheer en Mevrouw Emiel De Buysscher-Vander Straeten en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Jozef Vander Straeten-Schiettecatte en kind;

Mijnheer en Mevrouw Jules Vander Straeten-Wille en kind ;

’

Vander Straeten en kinderen;
*Ronsseleniinderen

Mijnheer en Mevrouw Jerome Camphyn-Vander Straeten en kind;

Mijnheer en Mevrouw Ghislain De Buysscher-
Mijnheer en Mevrouw Camiel Vander Straeten

Mijnheer en Mevrouw Hector Vander Straeten-Van Lancker en kinderen
De familién Vander Stracten, Balduck, Stichelbout en Van Marcke;

\




