Gods menslievendheid
wil ons troosten en opbeuren.
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Joseph VANDERSTRAETEN

echtgenoot van Mevrouw
Marie-José DE GROOTE

geboren te Woesten op 11 juli 1923
en overleden te Lokeren op 25 december 1989,
gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken.

Krijgsgevangene 1940-1945.

Omdat de mensen het soms moeilijk hebben
en het leven een zware opgave

is God naar ons toegekomen,

is Hij in Jezus ons leven komen delen.

Met Kerstmis vierden wij zijn geboorte

die al meteen getekend was

met het hout van de kribbe

dat naar het hout van het kruis verwijst.

Voor deze man en vader

is het leven een zware opdracht geweest.
Moedig heeft hij er zich doorheen gewerkt.
Hij wist zich omringd door geliefden,

een echtgenote die zielsveel van hem hield,
kinderen die hem heel nabij waren,

en kleinkinderen die zijn leven verblijdden.
Dat was zijn steun in moeilijke momenten
daardoor hield hij vol.

Wij zullen hem dankbaar blijven gedenken
om alles waarin hij groot was

en in liefde ons zo nabij ;

zijn moed en levenskracht

en de vriendschap die van hem uitging.

Vader in de hemel, Goede God,

dank u voor deze man en vader.

Graag hadden wij hem verder omringd.
Neem hem nu op in uw volle leven
voor altijd in uw hemel.

God wees ons genadig.

De familie dankt U voor Uw blijken van

deelneming betoond in hun rouw.
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