Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer |

1.

BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

Jules VANDER STRAETEN

echtgenoot van
Mevrouw Marie-Louise VAN PRAET

geboren te B Oud de, de 1 oktober 1884 en er
godvruchtig overleden, de 21 december 1969, gesterkt
door de H. H. Sacramenten der zicken en de Pauselijke
Zegen.

Wij mogen gerust zeggen dat de dierbare overledene
een kristen mens was van de oude stam. Hij deed steeds
zijn kristelijke plichten zoals het behoorde ; nooit heeft
hij vergeten dat zijn leven een weg naar God moest
zijn. De vrome tradities waren hem diep ingeworteld :
tot hij bijna niet meer kon bleef hij als voorbeeldig
parochiaan trouw in het bijwonen van « zijn Mis »,
de hoogmis van iedere Zondag.

Zijn leven is darenboven geweest één hard labeur
en ook een tijd van velerlei beproevingen: niet meer
te kunnen werken op zijn boerenbedrijf is in zijn laatsste
levensdagen wel zijn grootste kruis geweest, maar dit
alles heeft hij gedragen in eenvoudige oprechte geest
van groot geloof.

Moge de Goede God zijn ziel nu binnenleiden in
de onvergankelijke vreugde als eeuwige voortzetting
van die vrede door de Engelen in de hoogheilige
Kerstnacht bezongen « vrede op aarde aan de mensen
van goede wil, »

Dierbare echtgenote, ik dank U voor de liefdevolle
tegemoetkomingen vooral in de laatste dagen van mijn
lastige ziekte.

Beminde zoon, die ik in mijn grote werkzaamheid
zoveel liefde heb betoond, blijf trouw aan het oud vaderlijk
geloof en schenk mij nu samen met moeder de steun

van uw gebed.

Gij voornamelijk, mijn lieve dochter, geheel aan de
dienst van de Heer toegewijd, laat mij delen in de
verdiensten van uw louterend kloosterleven.

0. L. Vrouw, Moeder van Christus, Moeder van de
goddelijke genade, bid voor hem !

Mevrouw Jules VANDER STRAETEN-VAN PRAET,

zijn echtgenote ;

Zuster Juliana in het klooster te Velzeke in de wereld
Mejuffer Paula VANDER STRAETEN,

De Heer Kamiel VANDER STRAETEN,

zijn kinderen ;

De families VANDER STRAETEN-VAN DORPE
en VAN PRAET-WILLEMS.

GEVOELIG AAN UW BLUKEN VAN DEELNEMING

IN HUN ROUW BIEDEN U HUN INNIGSTE DANK.

van assche, oud.
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