Heer, Gij zijt ons leven en ons heil.

4
LAAT ONS VROOM GEDENKEN

MEVROUW
MARTHE VANDERSTRAETEN

echtgenote van de Heer Leonce BACKAERT,

geboren te Amougies op 4 april 1924 en
plots tot de eeuwige rust geroepen op
14 oktober 1983, gezalfd met de H. Olie.

« MOEDERKEN

‘tEn is van U
hiernederwaard,
geschilderd of
geschreven,
m’j, moederken,
geen beeltenis,
geen beeld van U
gebleven.

Geen teekening,

geen lichtdrukmaal,

geen beitelwerk
van steene,

‘ten zij dat beeld

in mij, dat gij

gelaten hebt,
alleene.

O Moge ik, U
onweerdig, nooit
de beeltenis
bederven,
maar eerzaam laat
ze leven in
mij, eerzaam in
mij sterven. » (G.G)

Heer onze God, Meester van leven en
sterven, Gij hebt in Uw voorzienigheid, die
liefde is, het leven van Moeder gewild en
geleid ; laat haar nu vanuit Uw rust, delen
in Uw licht, Uw wijsheid en in Uw macht ;
laat haar ten volle MOEDER zijn voor haar
echtgenoot en haar kinderen.

Heer, wij vertrouwen !

Maria, ons aller Moeder, bid voor ons.

De families
VANDERSTRAETEN, BACKAERT,
danken voor uw gebed en uw
medeleven.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begrafenissen A. Marroyen, Brakel




