Ons lijden gaat voorbij, maar ons loon zal eeuwig
duren. H. Aug.

.l.

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Alexandrina VANDER STRICHT

Weduwe in eerste huwelijk van Mijnheer
Remy Stevens
Weduwe in 2e huwelijk van Mijnheer
Emiel Ketsman

geboren te Geraardsbergen, op 5 augustus 1883
en er godvruchtig overleden op 28 september 1968,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden

—

God mengt het leven van deze aarde met bitter-
heid, opdat we een ander leven zouden betrachten
dat niet bedrieglijk is, en Hij beproeft ons heden om
onste sparen in het toekomende.

Zij was een vriendelijk, eenvoudig en rechtscha-
pen vrouw die steeds haar plichten betrachtte. Ze
was eerlijk in handel en wandel, en opgewekt, on-
danks de vele beproevingen gedurende haar leven.

Een goede moeder is de grootste weldaad, welke
God aan de mensen schenken kan. Vlijt, zorg en
toewijding waren bij haar diep_ ingeworteld. Gans
haar bekommering ging naar haar huisgezin. —
Zij was door allen zeer graag gezien, en haar heen-
gaan valt ons bijzonder pijnlijk !

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, hulpeloos midden uw uitputtende liefde
en zorgen hebt gij mij ter zijde gestaan. Hij die
‘s mensen hart kent zal U lonen daar waar ik on-
machtig bleek om U zoveel goedheid te vergelden.

Beste Familieleden en allen die melief waren,
vamwel, vergeet mij niet in uw gebeden.

Zoet hart van Maria, wees mijn toevlucht.

De familién
VANDER STRICHT,
STEVENS,
KETSMAN,
CHAVATTE,
VAN LIERDE,
DE BLOCK,

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hen betoond bij het
overlijden van hun dierbare afge-
storvene, bieden U hun oprechte

dank aan.

Druk Bruylandt, Lessenstr. Geraardsbergen




