Wil U niet beroemen op de dag van morgen,
want gij weet niet wat hij u voorbehouden zal.
(Prov. XXVII)

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Leon Vanderstricht

geboren te Everbeek St.-Jozef de 22 juni 1899 en
er godvruchtig overleden de 25 mei 1958,
voorzien van de laatste H.H Sakramenten en de
Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis».

Ontnam de Heer mij uit uw midden
Vergeet mij niet als gij zult bidden.

De wonde die Gij ons toebrengt, o Heer, is
zeer groot; doch wat ons troost is dat Gij onze
goede Vader zijt.

De goedheid zijns harten, de rechtvaardigheid
van zijn gemoed, zijn minzame omgang en buiten-
gewone dienstvaardigheid, hadden hem de gene-
genheid verworven van allen die hem kenden.

Hij heeft het einde van zijnleven zien naderen
met die onderwerping en kalmte, die voor de-
genen die tot God gaan, de kostelijkste der ge-
naden is en voor hen die blijven, de zoetste
troost.

Vaarwel, dierbare zuster, die steeds aan mijn
zijde waart, heb dank voor uw onverpoosde ar-
beid en zorgen.

Gij mijn broeders, zusters en bloedverwanten,
weest gezegend voor uw standvastige genegen-
heid. De Heer roept mij tot Hem, dat zijn H. Wil
geschiede. Ik heb een leven van smarten ver-
wisseld met de eeuwige vreugden des hemels.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart, mijn
ziel en mijn leven. (300 d. afl.)

De families VANDERSTRICHT en
SURDIACOURT,

zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.

Uitg. Raph. Van der Geynst, Parike




