Mijn taak is af, mijn werk volbracht
Mijn levensavond neigt ten nacht
Ik zal met blij verlangen, mijn loon
uit Gods hand ontvangen.

G.G.
T

Dit weze een vroom aandenken en een
uitnodiging tot gebed voor

JUFFROUW
Maria VAN DER STOCKT

Zij begon haar leven met Christus te Outer
op 6 mei 1888 en gaf haar schone ziel aan
haar Schepper terug ie Outer, op 22 de-
cember 1970, in haar laatste levensdagen
gesterkt door de heilige eucharistie, de
ziekenzalving en de apostolische zegen.

Zij was lid van verschillende Godvruchtige
Genootschappen

. Een sterke vrouw, wie zal haar vinden ?
Haar waarde is heger dan juwelen,, (Spr.
31,10), Dit woord uit de H. Schrift is toe-
passelijk op het leven van deze dierbare.
Zij was een echte chrisiene vrouw ; de
ware christelijke overtuiging lag aan de
grondsiag van haar leven en haar gods-
dienstzin heeft zich in het lijden tenvolle
geopenbaard : ,Wat de Heer doe. is wel-
gedaan,,.

Gelukkig prijzen wij haar, die op het

einde van haar dagen mag terugblikken
op een eerzaam en een plichtsvol leven,
Ware grootheid gaat zo dikwijls aan 't ocog
van de wereld voorbij. Maar zij die met
haar woonden zullen haar prijzen en dan-
ken voor alles wat zij deed.

Haar leven dat een toonbeeld was van
godsvrucht, liefde, waakzaamheid, arbeid
en nauwgezette plichtsvervulling, blijven
voor haar naasibestaanden een boek vol
wijsheid. Want bidden en werken, zich-
zelf verloochenen en het leed gelaten dra-
gen is haar navolging van Christus ge-
weest.

Wanneer haar levensavond naderde en
zij gebonden was aan haar zetel waren
haar rozenkrans en haar devetieboekjes
haar sterksie steun. Omringd door de lietde-
volle zorgen van haar -dierbaren, is zij
stil van hen heengegaan.

Dierbare zusters, schoonbroers en familie
en gij vooral Rosalie ; dank om uw gene-
genheid ; dank vooral om uw steun gedu-
rende mijn lijden. Moge de Heer het U
honderdvoudig belonen. Vanuit de hemel
blijf ik U helpen en bijsiaan, Eenmaal zul-
len we weer samen zijn in Gods eeuwige
liefde,

De families VAN DER STOCKT en RAES,

Danken U voor uw blijken van
innige deelneming in hun rouw,




