ik

Bid voor de zielerust van
Mevrouw

Maria, Germaine Van Der Sijpt

weduwe van de Heer
CHARLES D'HOKER

geboren te St.-Goriks-Oudenhove de 16 fe-

bruari 1900 en godvruchtig overleden te

Zottegem de 3 september 1978, gesterkt

door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk

Gestorven zijn

is leven bij de genade van God

is er doorgehaald worden zoals Jezus
en leven van tijd in eeuwigheid

is aanwezig blijven

zoals God aanwezig is

mysterievol

niet aan tijd of plaats gebonden

maar werkelijk vereend

in geest en onvergankelijk geluk

gelovig sterven

is afscheid nemen van de tijd
niet van het leven

is zichzelf blijven

zoals men geworden is

is het ene mysterie verlaten

om het andere in te gaan

is op het woord van Jezus

de hoop verwisselen voor de zekerheid
dat God Liefde is... (Ward Bruyninckx)
Heer onze God, wij danken u dan voor
wat moeder voor ons geweest is, Gij weet
al het goede door haar volbracht, haar wer-
ken en haar pogen; neem haar aan en be-
waar haar in uw liefde.

Moge zij dan verder over ons waken die
haar liefhadden, haar kinderen, kleinkind,
zusters, familieleden en vrienden.

Dat zij door Gods barmhartigheid in vrede
ruste !

De heer Elien D'Hoker,

Mejuffrouw Aline D’Hoker,

De heer en mevrouw Julien D'Hoker-Ver-
vondel Laurette,

Meiuffrouw Nancy D’Hoker,

De families Van Der Sijpt, D'Hoker, Lapa-
ge en De Rouck,

danken U voor de blijken van deelneming.
De Belaard

p——



