Wie geeft, zal ontvangen

Wie zichzelf vergeet, zal vinden

Wie vergeeft zal vergiffenis bekomen

Wie sterft, zal verrijzen om eeuwig te leven.
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Wie Michel van nabij kende, wist dat zijn
krachten geleidelijk uit zijn lichaam gleden. Zijn
hart wilde blijven kloppen voor het leven, maar
het kon niet meer, net zoals de herfstbladeren
die, hun schoonheid ten spijt, toch van de tak-
ken moeten vallen, omdat ook hun dagen geteld
zijn.

Michel was een ijverige man, werkzaam en
gelukkig in zijn bedoening. Zolang hij de arbeid
aankon, kende hij geen verpozing. Zijn aandacht
ging naar zijn geliefde echtgenote. Wanneer hij
zich fel voelde verzwakken drukte hij zijn leed
uit ooit zijn beminden te moeten achterlaten.

Hij hield eraan thuis in zijn vertrouwde mid-
den te mogen verzorgd worden. Hij werd er om-
ringd door nooit aflatende, liefdevolle handen
van zijn echtgenote. Dag en nacht mocht hij op
haar zorgen vertrouwen. Mede dank zij de toe-
gewijde zorgen van zijn kinderen voelde hij
zich gelukkig thuis. De vele gemeende attenties
van familie verzachtten de lastige uren.

Te vroeg is hij van ons heengegaan. Maar hij
geloofde dat zijn leven pas de voltooiing zou
vinden in de liefde van de Vader, die hem ge-
roepen heeft om voor eeuwig te delen in de
hemelse vreugde. Wanneer wij treuren om het
afsterven van een geliefd mens, dan is dit onze
enige troost : te weten dat iedere mens het leven
heeft ontvangen, om eens blijvend te delen in
het voltooide geluk.

Wij zijn God dankbaar omdat Hij ons een
goede vader heeft gegeven. Moge Zijn liefde
hem de eeuwige vrede schenken.




