De gerustheid der ziel bij het naderen van de
dood is het begin der beloning van de rechtvaar-
digen. H.Gregorius
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ZALIGE GEDACHTENIS

van zaliger Mijnheer

Benedictus Van der Weeén

Echtgenoot van Mevrouw
CELINA DE SCHRIJVER

Lid van de Bond van het H. Hart

geboren te Denderleeuw, de 16 October 1885 en na
een slepende ziekte godvruchtig overleden te Aalst
in de kliniek van Onze Liev: Vrouw van Mijlbeek,
de 1 Maart 1950, gesterkt door de laatste HH.
Sacramenten.

zijn echtgenote;

Heer en Mevrouw Frans VAN DER WEEEN-BUYS en kinderen,
Heer en Mevrouw Alfons VAN DER WEEEN-DE BACKER,

Heer en Mevrouw Fr. COPPENS-VAN DER WEEEN en kinderen,
zijn kinderen en kleinkinderen;

De familien VAN DER WEEEN, VAN DER BORGHT,

»Een brave man was hij, en in geen doeken

en lag zijn hart maar op blote hand te zceken

en op zijn tonge die rechte waarheid sprak...,,

Gelukkig zij, die zich steeds vastgehouden
hebben aan hun geloof, die opgebouwd hebben op
een vaste hoop die er naar gestreefd hebben om in
de Liefde Gods bevestigd te blijven.

Voor uw gelovigen, o Heer, wordt het leven al-
leen maar omgewisseld en niet ontnomen. (Prefatie
der Overledenen).

Mijn lieve echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, we mogen God danken om de genade die
Hij ons gaf onsleven vruchtbaar door te brengen.
Nu komt de dood ons scheiden. Ik dank U om uw
onvermoeide zorgen en uw toewijding aan mijn
ziekbed; zij waren mijn troost. U mijn kinderen,
die een paar uur véSr mijn dood nog vertrokt naar
het verre Congo, u zal de slag dubbel zwaar vallen
in uw eenzaamheid.

Bidt allen goed voor mij, Broers, Zusters en
Familie, weldra zijn we weer samen, voor eeuw ig.

geboren Celina DE SCHRIJVER,

Drukk. St Amandus - Denderleeuw

DE SCHRIJVER en VAN KERKHOVE,

danken U voor uw deelneming en gebeden.

Mevrouw Weduwe Benedictus VAN DER WEEEN,

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U!
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